*Afsluiten van een mooi jaar

Na een geweldig jaar in groep 7 zit het werken er voor
mij (voorlopig) alweer op..

Op 4 september vlieg ik, samen met mijn vriend Richard,
naar Dubai en vier dagen later vliegen we door naar
Bangkok. Vanaf daar zullen we rond gaan reizen in Azié
en vervolgens in Oceanié. Een (halve) wereldreis dus van
zo’n half jaar (zoals nu de planning is). Erg spannend
maar vooral erg leuk! Morgen is de laatste dag van dit
schooljaar, morgenmiddag begint de zomervakantie en
zit het eerste jaar werken er voor mij op. Terwijl ik
terugdenk kan ik met een grote lach op mijn gezicht
zeggen dat ik een geweldige tijd heb gehad op de Bron,
mijn oude basisschool. Wat is dit jaar in sneltreinvaart voorbij gevlogen!

Dat doet mij denken aan bijna een jaar geleden... op 29 augustus kreeg ik de bevestiging van
het Windesheim dat ik geslaagd was, feest! Vanaf die dag ging de hele week in sneltreinvaart.
Toevallig had ik een paar weken daarvoor via, via gehoord dat er op de Bron nog gezocht
werd naar een leerkracht voor groep 7. Ik heb Erik toen een mailtje gestuurd, dat als er geen
vaste leerkracht werd gevonden, ik vanaf oktober wel beschikbaar zou zijn. Toen ik toch in
augustus al geslaagd was, heb ik dit Erik meteen laten weten. Drie dagen laten werd ik gebeld
(1 september) of ik 4 september wilde beginnen in groep 7. Wat was ik gespannen en bang!
Kan ik het wel? Hoe moet dat dan, mijn eigen groep? Hoe ga ik het jaar beginnen? Op 4
september stond ik dus als broekie voor ‘mijn eigen groep’. Ik vond het meteen leuk, wat een
gezellige groep! Ook vond ik het leuk dat ik mocht werken met oud leerkrachten, gezellig!
Wat heb ik met de klas een leuke dingen gedaan, en wat heeft de klas mij goed geholpen!
Wanneer ik iets niet wist konden de kinderen mij duidelijk vertellen wat gedaan moest
worden of hoe iets ging. Al gauw heb ik me de klas eigen gemaakt en zijn de kinderen ook
aan mij gewend geraakt. Het is een echte
kletsgroep, ik heb dan ook menig keren moeten
mopperen over het gepraat. De sfeer is in de groep
echter heel goed, en dat vond ik het aller
belangrijkste. 1k heb dit jaar mijn uiterste best
gedaan om de groep klaar te stomen voor de
toekomst. Ze zijn klaar voor groep 8, daar ben ik
zeker van. Ik vind het vreselijk om nu afscheid te
moeten nemen. Alles wat ik heb opgebouwd dit
jaar zal ik weer achter me moeten laten.

Het geweldige team, waarmee ik lief en leed heb
gedeeld dit jaar en die mij heeft opgevangen,
geholpen en laten lachen, zal ik zeker gaan missen. Ik heb me altijd erg welkom gevoeld en
ben daar erg dankbaar voor! Ook zal ik alle kinderen gaan missen, kinderen zijn altijd zo
eerlijk en spontaan.. wat kan ik daar van genieten!

Na mijn reis zal ik natuurlijk nog weer eens langskomen en mocht er een plekje zijn op de
Bron dan zal ik er alles aan doen om dat plekje te mogen innemen! Alle kinderen,
ouders/verzorgers, meesters en juffen, tot volgend jaar! Bedankt dat jullie het voor mij een
geweldig jaar hebben gemaakt! Ik zal vast nog wel eens denken aan jullie tijdens mijn reis,
terwijl ik op het strand lig, aan het duiken ben of een vulkaan aan het beklimmen ben!

Oant Moarn! Alinda VVermaas
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*Vertrekkers en komenden...

Komend schooljaar worden heel wat plekken bezte met nieuwe mensen. Echte nieuwkomers,
terugkomers en natuurlijk de vaste bezetting die blijft.

Aan iedereen die ergens anders opnieuw begint, een poosje op lauweren gaat rusten, bergen gaat
beklimmen of gewoon thuis geniet: in het nieuwe schooljaar staan we paraat!

Ouders, kinderen: geniet van een periode van mooi weer, vakantie, vrij en onthaasten. Tot 3
september!




